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A     Advent en Kersttijd 2025 
 

Lieve familie, vrienden en gasten van de priorij, 

Beste parochianen en lezers van ‘Kerk en Leven’, 

Beste ouders, leerlingen, medewerkers  

en sympathisanten van de school, 

 

 

In deze tijd van het jaar bidden wij om VREDE. 

 

God, Vader en Schepper van het heelal, 

Gij die nog iedere nacht de sterren telt,  

telt ongetwijfeld ook de eindeloze rijen graven van soldaten,  

de massagraven van doden zonder naam, 

bloedige offers van vuile politiek en wapenindustrie. 

 

   Bevrijd ons van demonen van geweld, foltering, gijzeling,  

   verkrachting, desinformatie, terreur en machtsmisbruik.  

   Vergeef ons onze broedermoord. 

Vergeef ons elke aanslag op uw schepping  

en elk door mensen uitgelokt natuurgeweld. 

   

  Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God, 

Gij zijt de komende, hoe zouden wij een ander verwachten? 

Gij zijt de Vredevorst, tot wie kunnen wij anders gaan?   

Vervul de hoop van al wie naar U uitzien.  

Wij zien de schaduw van uw kruis achter uw kribbe.  

Zo laat dan uw verrijzenis het venster op ons aller toekomst zijn. 

 

Geest van vrede en heelheid 

Gij die aan tijd en ruimte adem geeft, 

beziel ons met het vredeswoord van mond tot mond.  

Herschep ons tot mensen van hoop, 

troosters, genezers, bouwers van Gods Rijk, 

gerechtigheid, liefde en vrede. AMEN. 

 

Nu de kerstperiode in aantocht is, nodigen we U van harte uit om samen met ons biddend Kerstmis 

en Nieuwjaar te vieren en we vermelden hier de uren van de voornaamste gebedsdiensten (open 

voor iedereen): 

• Op 24 december 2025  17 u 00  Eerste Vespers 

     20 u 00  KERSTWAKE  

• Op 25 december 2025  10 u 30  Eucharistische viering  

       en op 1 januari 2026  17 u 00  Vespers 

     20 u 00  Completen 

Benedictinessen, Priorij Regina Pacis, St.-Amelbergalei 35, 2900 Schoten, België 

 



Flitsen van Vita et Pax Schotenhof 2025 
 

Het schooljaar 2024-2025 beloofde na het drukke jubileumjaar – 75 jaar Vita et Pax College! – een 

voorspelbaar en rustig jaar te worden. Dat bleek ook het geval: het aantal leerlingen bleef stabiel, het 

team dus ook. Slechts enkele nieuwe collega’s vervoegden de vertrouwde gezichten van het jaar 

voordien, alle vacatures raakten ingevuld, en alles liep volgens de vaste patronen. 

Tot we net voor de paasvakantie van de inspectie de boodschap ontvingen dat de school de eerste 

week van mei zou worden doorgelicht, met de focus op leerlingbegeleiding, Latijn en wiskunde.  

 

Dat bracht de nodige voorbereiding met zich mee, en een spannende week vol gesprekken en 

lesbezoeken. Er volgde een gunstig advies, en daar zijn we best trots op. De inspectie apprecieerde 

vooral dat we een school zijn met een sterke en gedragen visie, met bevlogen leerkrachten en 

opvoeders, met bijzonder oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. 

We kijken nu vol vertrouwen vooruit naar de komende jaren, te beginnen met 2026, waarvoor we 

alweer mooie plannen hebben. Maar dat is natuurlijk nieuws voor volgend jaar. 

 

De grote verrassing komt dan van het klooster. Op zaterdag 18 april 2026 vieren de zusters 
 

 100 jaar Benedictinessen van Schotenhof 

Monialen en Oblaten 

 

 

Prik die datum vast, want u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het grote feest! 
 

We vermelden nog wie ons sinds Allerheiligen 2024 zijn voorgegaan naar ‘Leven en Vrede’: 

• Paus Franciscus, 

• Padre Abade Michelangelo Tiribilli, ab. gen. em. (Monte Oliveto), 

• Onze geliefde oblaat Olga Van Valckenborgh,  

• Étienne Vaeremans, broer van Zr. Godefriede, 

• Guido Van de Cauter, broer van Moeder Priorin Erica, 

• Roland De Wasch, schoonbroer van wijlen Zr. Nicole, 

• Familieleden: Tom Korenhoff, Zr. Irène Peeters, Bertha Peeters,  

• M. Mairé Hickey, Moderator em. van de CIB, Sr. Esther Fangman (Atchison), Zr. Marie-

Michel (Brugge), Zr. Ida Van Brabant (Brecht), Zr. Jeanne-Hélène (Bocholt), Sr. Birgitta en Sr. 

Anna (München), Pater Herwig Arts s.j.,  

• Tilla Goethals, moeder van Hilde Verbiest; Jan Lembrechts, vader van Koen,   

• Maria Kuylen, ‘Moeke’ van Joris en Tinne Wuyts-Backhovens, Emy Claeys, Mieke Van Hoof, 

Lea Claes, Albert Wennekens, Riek Oenk-Barink, Hilde Van Acker, 

• Nog zeer veel andere bekenden uit onze familie-, gasten-, school- en vriendenkring, allen 

herdacht in onze Allerzielenviering, 2025, maar te talrijk om de hele lijst met alle namen hier 

te vermelden. 

Hun aller gedachtenis houdt stand voor eeuwig.  

 

We wensen u van harte een zalig Kerstmis en een gezegend Jaar des Heren 2026. 

 

 

 


