Heer, mijn God,

met een oprecht hart

heb ik U blijde alles opgedragen.
Bewaar deze gerichtheid, Heer.

Vrij naar het dankgebed van David in 1 Kron. 29

De priorin, monialen en oblaten van “Vita et Pax” en de families Peeters en Elst
melden u het overlijden van onze geliefde

Zuster EUGENIA Maria o.s.b.
Angelina PEETERS

Zij werd geboren te Wuustwezel op 13 juni 1929,
trad in bij de Benedictinessen van Schotenhof op 7 oktober 1958
en legde er monastieke professie af op 21 april 1960.

Haar doopnaam Angelina deed ze alle eer aan, want ze was als een engel voor onze
communiteit door haar innemende persoonlijkheid, haar inzet en gedrevenheid meer dan
een halve eeuw lang als ziekenzuster en econoom, en jarenlang ook als gastenzuster en
lid van het schoolbestuur.

Met haar familie onderhield ze een hechte band. Ze sprak regelmatig over haar overleden
moeke en vake, haar op jonge leeftijd gestorven zus Jeanne, haar overleden broers Louis,
Jos en Marcel en hun echtgenoten Lisa, Jozefa en Irma. Ze hield oprecht van al de
kinderen; kleinkinderen en achterkleinkinderen van deze gezinnen, en van alle neven en
nichten en verdere familie.

Ze is vredig ontslapen thuis, in de priorij ‘Regina Pacis’ op 27 februari 2026.

Dat ze thuis kon blijven, danken we aan de liefdevolle zorgen van dokters Jules Aerts,
Veerle Van Raemdonck en Anne Ingelbrecht, apotheker Wim Aerts, de verpleegsters en
verzorgsters Fien, Lynn, Lara en Ellen van ‘De Lelie’, Wendy en Graziella van Villers, Helen
en Ingrid, en al haar medezusters.

Officie van de overledenen op vrijdag 6 maart,
vespers te 17:00 uur en lezingendienst te 20:00 uur.
Uitvaartliturgie op zaterdag 7 maart 2026 te 10.30 uur
in de kerk van de Priorij ‘Regina Pacis’ te Schotenhof.
Daarna vertrouwen we haar toe aan de aarde op het kerkhof te Schoten.
Benedictinessen, Priorij ‘Regina Pacis’, St. Amelbergalei 35, B-2900 Schoten



